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Bij het binnenkomen 

Orgelspel De Heer is mijn herder 

 

Woord van welkom 

Bemoediging en Groet 

 

Zingen: ‘Boven de starren’   

 

1 Boven de starren daar zal het eens lichten 

Daar wordt u hopend verlangen voldaan 

Daar zal het lijden des harten eens zwichten 

Daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan 

 

2 Boven de starren verdwijnt eens het duister 

Daar ziet gij alles ontraadseld, onthuld 

Wat gij verwacht van Gods eeuwige luister 

Wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld 

 

3 Boven de starren daar waaien de palmen, 

Hemelse geuren de lijdenden aan 

Eng'len begroeten met juichende psalmen 

Doodmoede pelgrims aan 't einde der baan 

 

In memoriam 

 

Gebed 

 

Zingen Psalm 150: 1 en 2 

 

1 Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
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2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Schriftlezing Psalm 119; Johannes 8:12; Mattheus 5:14-16 
 

Psalm 119: 105,106; 109; 111,112 

105  Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 

106 Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften 

en ik zal mijn eed gestand doen. 

109 Mijn leven is voortdurend in gevaar, 

maar uw wet vergeet ik niet. 

111 Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, 

ze zijn de vreugde van mijn hart. 

112 Met hart en ziel ben ik bereid uw wetten uit te voeren, 

eeuwig, tot het einde toe. 

 

Johannes 8:12 

Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de 

wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het 

licht hebben dat Leven geeft.’ 

 

Mattheus 5: 14-16 

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, 

kan niet verborgen zijn. 

15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, 

maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn . 

16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken 

zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.  

 

 

 

Zingen 

https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
https://www.bible.com/nl/bible/75/JHN.8.12.HTB
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1 Ik wandel in het licht met Jezus, 

Het donk're dal ligt achter mij, 

En 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 

Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Refrein: 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

En 'k luister naar zijn dierb're stem, 

En niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 

Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

2 Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duist're wolk bedekt de zon, 

En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 

Die de zonde in mij overwon. 

Refrein 

 

3 Ik wandel in het licht met Jezus, 

Mijn ziel is Hem gans toegewijd, 

Met Hem verrezen tot nieuw leven, 

Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

Refrein 

 

Meditatie Levend in het Licht 

 

 

Zingen Gezang 293: 1 t/m 4 

  

1  Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 
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2 Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandlen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

4 Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Dankgebed voorbeden 

 

 

Zingen Psalm 84: 1, 2 en 3 

 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 
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2 Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn Koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein  

 

Zegen 

 

Bij het uitdragen orgelspel 

Abba Vader 

 


